Knotsenburg sit ien ons hert!
Als verpleegkundige van de Hartbewaking kun je natuurlijk je geluk

niet op met het carnavalsmotto van 2018/ 2019: “Knotsenburg sit ien
ons hért”. Een motto waarin ik al mijn ziel en zaligheid kwijt kon. Als
je dan in het seizoen van dit motto ook nog de Prins mag zijn, hoe
mooi is dat! De vraag om Prins te zijn kwam als een complete

verrassing omdat ik in eerste instantie de eervolle taak had om voor de
komende drie jaar chef protocol te mogen zijn. De voorzitter van de
SOCN, Wilfred Jansen kwam medio maart bij mij op de koffie en
vond dat ik maar eerst aan het Prinsen schap moest proeven voordat ik
aan mijn periode als chef protocol ging beginnen. Deze zag ik niet
aankomen en mien hertje klopte sneller dan normaal. Na rijp beraad
met mijn echtgenote Ilse heb ik besloten om ja te zeggen. Want een
droom komt uit. Al zo kleine dertig jaar ben ik reeds actief in het
Knotsenburgse carnaval. Begonnen als scholier op de SSGN bij CV
De Dolle Mollen, daarna zeker twaalf jaar actief als senator bij CV St.
Anneke en daarna tot heden bij CV De St. Stevenskrupers, waarvan ik
drie jaar voorzitter mocht zijn. Verder onder andere altijd actief

7 geweest met het schrijven van Knotsenburgse liedjes, leadzanger van
zanggroep Wordt Vervolgd, voorzitter van de proclamatiecommissie
en drie jaar bestuurslid SOCN.

7\ Een Kabinet vol Hartstocht!

Als dekmantel chef protocol heb ik mijn eigen kabinet
kunnen samenstellen en benaderen. Het samenstellen
heb ik wel in overleg gedaan met Wilfred Jansen die
ook gedurende het seizoen mijn taken als chef protocol
tijdelijk overnam.

Een stel mensen dat dezelfde passie en hartstocht
beleven voor Knotsenburg zoals ik. De charmante en
lieftallige pages Lonneke Willems(CV St. Anneke) en
Manon Reichgelt( Dweilorkest Al Mo We Krupe). De

Prinsenonderscheiding 2019 beide enthousiaste adjudanten Raymond Megens(CV
De onderscheiding is ontworpen door Lars I zelf. Op de De Deurdrievers) en Antoin Kuenen( Feestorkest De

achtergrond ziet men de Handelskade (Want de Waal Uit Je Dakkapel).

heeft Lars, zoon van een binnenvaartschipper, hier naar

toe gebracht), De Hommage aan de Sint Steven, het
prachtige, prominente beeld dat de verbinding uitstraalt
tussen de stad en het Knotsenburgse carnaval. Een

prachtige hartslag oftewel in medische termen ook wel

een sinusritme genoemd dat iets zegt over het beroep

van Lars als verpleegkundige op de hartbewaking. Het

nieuwe logo van Nijmegen. Ook de kleuren van De St. Een ieder had wel zijn eigen input in het geheel om te
Stevenskrupers moesten terug komen. Rood ook de kleur komen tot een hechte eenheid. Chauffeur René
van de liefde uiteraard. En natuurlijk de logo’s van de Huisman en fotograaf Chrisje Staal deelde natuurlijk

Carnavalsverenigingen waar de kabinetsleden lid van zijnj veelal met onze feestvreugde mee.

Het Gevelconcert jubileerde tijdens de Vierdaagsefeesten; 25 jaar!. Weer werd het bezoekers record gebroken.
Het welbekende ‘Van Limburg’ heet plotseling ‘Van Lymborch’ en heeft inmiddels een eigen pand.
De Marikenweek begint met een heuse Maria-omgang.
De Waalkade was weer eens op de schop. Ook de Waalbrug blijft nog wel even in de steigers.




De Liefde voor
Knotsenburg koesteren

Wij hebben vooral de liefde voor ons
Knotsenburg uit willen dragen en alle
Knotsenburgers ervan willen overtuigen dat
Knotsenburg de ingrediénten in huis heeft om
er iets moois van te maken. Koester wat je
hebt. Vooral het sociaal maatschappelijke
karakter van het carnaval konden we met

verve uitdragen.

Prinsenkabinet 2019 Een droom is uitgekomen
Lars Hut,

Manon Reichgelt, Lonneke Willems

Antoin Kuenen, Raymond Megens
Chef Protocol: Wilfred Jansen

Ik vond het al mooi om te zingen over “mijn
droom” tijdens onze Proclamatie. Ik kan nu
ruim na het seizoen alleen maar terug zien op
een mooie tijd en volmondig uitspreken dat
een droom is uitgekomen. “Wat is het toch

H Oog te p u n te n mooi om ooit eens Prins te! ’z,ijn in de stad

waar je woont

- De oud leden van dweilorkest ’t Assekruus in het
zonnetje zetten op de Rheinische Pronkzitting van St. Anneke.
Hun nogmaals bedanken voor de prachtige klanken die ze ons
hebben gebracht. En waren ze daar niet dan gingen we ze
gewoon opzoeken.

- Op Valentijnsdag een ontbijtje aanbieden aan
Knotsenburgers die door omstandigheden geen carnaval konden
vieren of het zwaar hebben door verlies van een naaste of
lichamelijk ongemak.

- Het Knotsenburgselied weer in the spotlights zetten door
De Knotsenburgse Top Vierenveertig te herintroduceren.

- De mooie, ontroerende reacties van mensen als ze een
Prinsenonderscheiding kregen. Hartverwarmend.

- Het op bezoek gaan naar repetities van alle
Knotsenburgse dweikorkesten om ze succes te wensen voor de
vier dolle dagen.

- Op de Herenzitting begeleid worden door mijn eigen
lieve collega’s van het CWZ die de heren trakteerden op een
stresshartje!

- De Prins aan bed. Op bezoek gaan in het CWZ om daar
langs te gaan bij patiénten op de cardiologie.

- De leuke contacten met andere dorstlustigheden binnen
de regio.

- De burgemeester die na het carnaval op verzoek van de
Prins op werkbezoek kwam op de hartbewaking in het CWZ.

Foto: Richard Martens, CWZ

De provinciale statenverkiezingen lijken te leiden tot een politieke aardverschuiving.
Het icoon van Parijs, de Notre-Dame, wordt door een grote brand zwaar beschadigd.
Voor het eerst in jaren wint Nederland het Eurovisiesongfestival.
Warmterecords vliegen om je oren.






