
Bij	de	prinsen	van	weleer	
horen	ook	de	prinsesjes	van	die	ene	keer.	
Alhoewel	een	keer	slaat	op	een	one-night	stand,	
en	d’as	wel	heel	weinig	met	zo’n	prins	als	vent.	
Er	zijn	ook	prinsen	met	een	tweede	en	zelfs	derde	leg,	
die	prinsesjes	van	toen,	die	hebben	pech.	
Die	zijn	er	vanavond	helaas	niet	bij,		
maar	velen	zijn	blij	
Eigenlijk	slaat	het	op	een	compleet	carnavalsjaar,	
toen	stonden	die	prinsesjes	veel	langer	klaar.	
Als	vrouw	achter	de	man	en	in	de	coulissen,		
om	te	strijken,	te	ondersteunen	met	vele	adviezen,	
Als	het	menneke	in	vol	ornaat	met	een	muts	met	veren,		
als	goudhaantje	voor	de	zoveelste	keer	moest	paraderen.	
Voordat	op	de	meest	onmogelijke	Bjden	de	prinsenkoets	
werd	voorgereden,		
werd	er	al	heel	wat	afgeleden	
Schat,	waar	zijn	mijn	onderscheidingen,	waar	is	mijn	
maillot?	Waar	is	mijn	speech	voor	de	komende	show?	
Vijf	bezoeken,	ik	mis	mijn	geurtje,		
en	in	mijn	cape	zit	nog	een	scheurtje.	
Heb	je	nog	Bjd	om	dat	te	maken,		
ik	moet	eten,	maar	het	moet	wel	smaken.	
Kijk	de	bus	staat	voor,	ik	moet	nu	snel	gaan	rijden,		
en	weg	is	hun	lief	met	twee	dartelende	jonge	meiden.	
Weer	een	avond	voor	de	buis,		
met	de	vraag,	hoe	laat	is-ie	thuis?	
Komt-ie	eindelijk	thuis,	dan	is	de	prins	echt	zoek,	er	ligt	
slechts	een	bezopen	mannetje	in	de	hoek.	
Knorrend	en	ijlend	ligt	die	dan	te	snurken,		
dromend	over	vrouwen	met	volle	borsten	zonder	jurken.	
Heel	af	en	toe,	dan	mag	ze	mee,		
soms	wel	leuk,	maar	vaak	een	corvee.	
Want	haar	menneke	is	de	prins	van	Knotsenburg,	de	prins	
van	ons	allemaal.		
Hij	moet	zich	geven,	niet	zo	maar	een	beetje,	maar	totaal,	
helemaal.	
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