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Peters

Prinsenonderscheiding

Het motto van Prins Lex I
‘Eind Goed Al Goed’
is verbeeld in finishvlaggen en (onaf) stuurwiel

De mooiste herinnering

bewaar ik aan de Herenzitting 1999. Tk weet nog als de dag van gisteren dat we boven aan
de trap stonden te wachten, dweilorkerst ‘Al mo we Krupe’ begeleidde ons naar binnen. De
Herenzitting is binnen het carnaval natuurlijk een hele grote happening. Daar moet je dus
gewoon vlammen. Van te voren hadden we alles zeer goed voorbereid. Contributie voor het
Prinsenconvent betaalden we door aandelen Heineken aan te bieden ter waarde van 111
gulden. Een mooi excuus om een pilsje te kunnen drinken. Je bent immers toch stom als
je je aandelen niet ondersteunt, daar waar dat kan. Heb je er dan de volgende dag last van,
dan heb je in ieder geval je best gedaan voor je aandeel. De aanwezige mannen begrepen de
logica in ieder geval goed. De eerste onderscheiding reikten wij uit aan de trainer van NEC,
Jim Calderwood. Na Jimmy bedankt te hebben voor zijn positieve invloed op onze club zet-
ten de Knotsenburgse mannen gelijk het lied van Rood, Zwart en Groen in: de stemming zat
er Jekker in. Daarna kwam Frans Hendriks aan de beurt. Voor Frans hadden we een gedicht
gemaakt waarin we hem echt goed in de boot namen. Twee keer kwam er in voor, ‘Frans kan
er niks aan doen, dat hij bulkt van de poen’ Bij de tweede keer deed iedereen uit volle borst
mee. De zaal lag helemaal blauw van het lachen. Als geintje hebben we hem daarna een stel
echte veren in 2'n (r..t) broek gestopt. Nu kon hij pronken als een pauw. Hij stond erbij als
een boer met kiespijn. Maar hij zag de humor er wel van in. Dat vind ik dan ook direct het
mooie aan carnaval. Je kunt iemand op een hele mooie manier in de boot nemen. Het is de

truc om iemand zo neer te zetten dat ze eigenlijk twijfelen of ze het nou leuk vinden of niet.

Het mag gerust een dubbeltje op zijn kant zijn.

Merkwaardigste voorval

Dat was toch wel dat ineens gebeld werd voor een interview bij Ria Bremer in Hilversum.
Of we de volgende dag in Hilversum konden verschijnen. We kwamen live op Nederland
1 in het programma ‘De ochtenden’ Ria Bremer deed niet erg positief over het carnaval,

vooral doordat zij als inwoonster van Leeuwarden carnaval helemaal niet kende. Na uitleg

Het Goffertstadion wordt omgebouwd tot een modern voetbalstadion.
Nijmegen verheugt zich verder over een reeks openingen: Night Live Music (later Matrix), Museum Het Valkhof,
het nieuwe maar gevaarlijke Stationsplein en het gerestaureerde Hollands-Duitsch gemaal.
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over het carnaval, met name over de sociale avonden, draaide ze helemaal bij. Het was
leuk om in Hilversum uitgenodigd te worden en het verhaal over Knotsenburg te kunnen

vertellen. Na de uitzending hebben we nog op een heel ontspannen manier nagepraat.

Hecht team

Alles begon met een telefoontje van Wiet Benda en de vraag of ik Prins carnaval wilde
zijn voor het seizoen 1998-1999, het laatste carnavalsjaar van het Millennium. Daar-
na begonnen de wekelijkse voorbereidingen. Een gezellige boel was dat, iedere week.
Binnen de kortste keren vormden we een heel hecht team: de pages Sandra Siinnen
van De Vrolijke Heikneuters en Angeline van Mameren; verder de adjudanten Geert
Alwicher van De Waoterjokers en Wil Leseman van 't Swerte Schaop, dan chef pro-
tocol Paul Geerling van Kiek ze Kieke, en ik zelf, een gewone Knotsenburger. Het

seizoen leek voorbij te vliegen, ongetwijfeld omdat je als kabinet van het ene naar het

andere bezoek leeft: drie maanden lang.

Grootste knelpunt

Na de proclamatie wordt mijn mooie
page Angeline ziek. Hoe kan je nou als
prins verschijnen zonder twee pages?
We werden uit de brand geholpen door
Natasja Hendriks. Na twee weken was

Angeline weer van de partij.

Is er leven
na het prinsschap?

In het carnaval ben ik vanaf 1999 be-
trokken bij de organisatie van de He-
renzitting. Mef z’n zessen organiseren
we ieder jaar weer dit exclusieve eve-
nement. Als sponsor ondersteun ik
meerdere carnavalsactiviteiten. Het
mooie is, dat je dan ook direct op heel

wat uitnodigingen kunt rekenen.

Prins Willem Alexander krijgt verkering met Maxima. Spits, de eerste gratis krant van Nederland verschijnt.
Poetin volgt premier Jeltsin op: gaan ze daar nu ook carnaval vieren? Heel de wereld vreest de komende millennium
computer problemen. Zal de wereld echt ophouden te draaien? Nee dus: en carnaval blijft!
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