Hans 11

Soulier

Hoe alles begon

Die dag vergeet ik niet meer: op maandagmorgen 30 mei 1988 ging de telefoon: met
Wiet Benda (voorzitter van de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen), die met de
deur in huis viel: goedemorgen Hans, mag ik je vragen deel te nemen aan het nieuw
te vormen prinsenkabinet? Van mijn kant natuurlijk een en al verbazing, vooral met
de vraag in welke functie. Ik durfde het niet te vragen. Prins carnaval? Ja natuurlijk:
een grote wens kwam uit! Daarna volgde alles snel op elkaar: de voorbereidingen, de
invulling van de namen van de adjudanten en pages, de kennismaking met de leden
van het kabinet, het zoeken en vinden van het prinsenlied (iedere prins had in die
tijd een eigen prinsenlied), het ontwerp van de prinsenonderscheiding, enzovoorts.
Na de vakantieperiode ging alles enorm vlot. Ik denk aan de vele uren met elkaar
om tot een goede ‘eenheid’ te komen. Dat was een heerlijke tijd. Ik denk ook aan het

voorstellen aan het stichtingsbestuur, en wat daarna gebeurde voor de prinsenprocla-

matie: een te gekke gebeurtenis.

Burgemeester Ien Dales laat het biertappen op de Blauwe Steen over aan de deskundige Prins Hans II
Hoogtepunt

was natuurlijk de fantastische prinsenproclamatie in de afgeladen Vereeniging. Maar ook
de mooie ontvangst thuis, de fijne prinsenreceptie in het Kolpinghuis en daarna het afzak-
ken bij De Grasschoppers waren gebeurtenissen, die in het geheugen gegrift blijven. Daarna
komen de bezoeken aan de pronkzittingen van de diverse verenigingen, dan de rustige
dagen van december en vervolgens gaan we er weer fors tegenaan. Sociale bezoeken,
scholen, verenigingen, tijdens de carnavalsdagen soms wel 15 bezoeken per dag. Wij denken
er met veel genoegen op terug. Wij, dat zijn onze pages en adjudanten en ik. Je ziet in zo'n
periode het carnaval van alle kanten, je leert er enorm van en kunt het, als je actief blijft,
gebruiken om verdere invulling te geven aan carnavalvieren in zijn totaliteit, maar zeer zeker

om van het carnaval in Knotsenburg nog iets mooiers te maken.

In 1989 wordt het befaamde restaurant Pays Bas aan de Batavierenweg gesloopt. Vernieuwing vindt elders plaats,
namelijk de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kerkenbos. De Gelderlander bouwt aan de Waalhaven een nieuw
complex, dat een korter leven beschoren is dan destijds werd gedacht.
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Op bezoek bij ‘t Swerte Schaop Prinsenkabinet

Het Kabinet van Hans II bestond naast

Grasschopper Hans Soulier uit carnavalisten
uit vier ‘windstreken’: Adjudant Jan Heukes-
hoven kwam over van De Deurzetters, en ad-
judant Ed de Winter van Kiek ze Kieke. Page
Bianca d’Agnolo Vallan was een Vrolijke
Heikneuter, en page Bianca Kleinschiphorst

natuurlijk een echte Waoterjoker.

Te oordelen naar de slingers op de actiefoto’s en het plezier van de omstanders heeft Hans
11 zich op 25 januari 1989 uitstekend vermaakt bij ‘t Swerte Schaop. Wat hij trouwens met

de gemaskerde man uitspookt is niet duidelijk. En of zijn gewicht mee of tegenviel is ook

niet van de gezichten af te lezen. Henk Hubers vraagt zich af of de weegschaal deugt.

Hans Il zong een erg simpel lied

De belangrijkste gebeurtenis in 1989 is de val van de Muur: de scheiding van Oost- en West Duitsland is voorbij.
Stukjes van de muur worden verkocht voor 10 gulden. Johnny Jordaan overlijdt op 8 januari 1989 op 64-jarige leeftijd.
De 2 van Breda komen vrij. In Peking houdt een student op zijn eentje tanks tegen.




